Cursus Farao’s van de zon

In het Oude Egypte was één van de titels van de farao ‘Zoon van Re’. Het
schriftteken van de zonnegod was de zonneschijf, maar de zonnegod had ook
allerlei andere verschijningsvormen, met elk een eigen betekenis en
werkingskracht.

Een uitzondering daarop vormde farao Echnaton in Amarna, die maar één god
erkende, de zon, Aan de hand van mythische verhalen, rituele teksten en
afbeeldingen gaan we in deze cursus op zoek naar de betekenis en de zin van
dit grote zonnewezen, toen en nu.

De cursus vormt ook een verdiepende inleiding op de Egyptereis ‘Farao’s van
de Zon’ van 18 februari t/m 4 maart 2025.

Docent; Jana Loose, egyptoloog
Data: zes woensdagavonden, 16 en 23 okt. en 6; 13; 20; 27nov. 2024
Prijs: € 150

Locatie: De Rode Hazelaar, Bosstraat tussen 17 en 19 in Driebergen.

Info en aanmelding: j.loose219@gmail.com
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